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Ter voorbereiding op mijn brevet zijn we gaan in trainen te Kerksken. We hebben er met zessen alle 
oefeningen gedaan net zoals tijdens de brevetoefening. Na de training had mijn baasje wel een goed 
gevoel dat het brevet halen het volgende weekend zou lukken ! 

Vrijdag 6/8/10 was een zwarte dag. ’s Morgens was er de begrafenis van de vader van onze voorzitter 
van de hondenclub en toen we terug kwamen stelden we vast dat Aubry, die ik beschouwde als mijn 
grote broer en moeilijk gerust kon laten, plotseling fysisch sterk achteruit was gegaan. Het 
onvermijdelijke diende te gebeuren en de dierenarts lag Aubry definitief te slapen, zonder enige 
weerstand. Ik werd er bij geroepen voor een laatste snuffel en legde me naast Aubry neer. Vaarwel mijn 
beste vriend !! 

Gedurende de eerste nacht, opeens helemaal alleen, heb ik uren liggen huilen zoals een wolf. Mijn 
baasje heeft me dan in de vroege ochtend binnen gelaten en me gezelschap gehouden. 

Zondag 8/8/10 was de dag om mijn brevet te halen. Mijn baasje vreesde een beetje voor het resultaat 
aangezien ik de voorbije nachten weinig had geslapen. Eenmaal op het plein deed hij zijn best om alle 
aandacht van mij te krijgen en het lukte, alhoewel ik tussen de oefeningen door heel wat snuffelde. Ik 
speelde die dag ter nagedachtenis van onze Aubry en de pa van onze voorzitter de pannen van het dak. 

Ik heb bezoek gekregen van de nieuwe aanwinst van de geburen. De 9 weken oude Duitse Staander, 
Moustache, kwam binnen in ons territorium alsof hij er reeds weken verbleef. Met zijn staartje omhoog 
kroop hij onmiddellijk in de mand van Flup, die hiermee zeker niet was opgezet. Wij waren wel 
onmiddellijk goede vrienden en Moustache mocht over me heen en weer springen terwijl ik op mijn rug 
lag.  Na een uur waren we nog aan het bekvechten. 

Ook Gitta, de Duitse Herder, en Lorca, de Airdale Terrier, zijn op bezoek 
gekomen.                                           Telkens al iedereen naar huis is, voel ik me alleen en heb ik een 
rusteloze nacht. Het gevolg is dat ik dan uren lig te huilen in mijn slaapkot. 

Overdag en s’ avonds ben ik ben ook veel rustiger geworden dan vroeger, toen Aubry telkens bij me was. 
Alleen als ik naar het veld mag voor een stevige wandeling ben ik superactief. Het verlies van Aubry zal 
moeten slijten zeker ! 

Elke morgen maak ik nu een stevige wandeling op het fietspad met mijn bazinneken om wat energie 
kwijt te geraken en overdag rustig te zijn. 

Ik heb een mooie wandeling gemaakt naast het Donkmeer en heb de smaak te pakken om te zwemmen. 
Wel tien keer heb ik een stok geapporteerd over een lengte van twintig meter. 

Op training hebben we de volledige wedstrijd nagespeeld van de groep debutanten van tijdens onze 
nationale gehoorzaamheidswedstrijd van 1/8/2010. De oefeningen verliepen vlot en wij staan klaar om 
onze debutantenwedstrijden aan te vangen. 

We zijn eens gaan intrainen te Lebbeke, samen met Gitta. Snuffelen en rond kijken is op andere 
terreinen, tussen de oefeningen door, mijn favoriete bezigheid. De training kon beter. Er werd veel 
getraind met toestellen en ik moet eerst een nieuw toestel gewennen vooraleer ik een bevel uitvoer. Zo 



wou ik niet gaan liggen in een band omdat ik te weinig ruimte had voor mijn voorpoten en wou ik geen 
voet doen omdat er een bandje achter de voeten van mijn baasje lag. Op onderbreking (deze maal was 
het onrechtstreeks) haal ik tegenwoordig heel wat snelheid met als resultaat dat ik een aantal meter 
door kom. Als ik met mijn apport langs achter kom naar mijn baasje moet hij me ook lokken om voor 
hem te gaan zitten. 

Op training te Lede hebben we speciaal getraind op alle dingen die de dag voordien wat minder goed 
gingen.  Beloningsgericht en al spelenderwijs deed ik uiteindelijk toch een prefecte voet en deed zelfs 
mijn houdingen, ook de ligoefening, in een kleine schelp. Op en met nieuwe toestellen moeten we 
blijven trainen aangezien ik steeds een afwachtende houding aanneem bij iets nieuws. 

Ik ben mee geweest naar de avondmarkt ter gewenning aan de massa volk. Ik voel me er niet echt op 
mijn gemak  (teveel lawaai) en trek constant aan mijn leiband. Als het vuurwerk wordt aangestoken 
schrik ik en spring tegen mijn baasje op. Na het derde schot was ik reeds hersteld. 
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